
Lieve Railsport, 

 

 

Op de valreep schrijven we dit gedicht, 

Maar we doen het met plezier, het is geen plicht. 

We willen heel graag stappen maken op het speelbord, 

Maar meedoen is belangrijker dan winnen bij Railsport. 

 

In de ochtend lopen we ozosnel een ommetje, 

We sprinten vooruit op de andere teams en geven ze van Jetje! 

En we lopen ’s avonds en zien door de bomen de maneschijn schijnen, 

Tijdens onze avondwandeling die voorkomt dat we binnen wegkwijnen. 

 

In augustus lagen ze al in de schappen,  

Inmiddels gaat een kilo pepernoten er net zo snel doorheen als Max Verstappen 

En in de verte horen we de toeter van de stoomboot, 

Nu hopen maar dat Railsport van ons gedicht genoot. 

 

Want de roe ontvangen we liever niet, 

Dat zou ons verscheuren van verdriet. 

Want we doen hard ons best met de wedstrijd, 

En genieten van het gevoel van saamhorigheid. 

 

Voor nu is het rijmen even gedaan. 

Tijd om door te stappen voordat we te lang stilstaan. 

Nu de eerste is volbracht, 

Kijken we uit naar de volgende opdracht! 

 

Zo stappen wij dus vrolijk door, 

En roept team StationsPR in koor: 

Met dit gedicht gaan wij echt stunten, 

Dus kom maar op met die extra punten! 

 

 

Zoete groet, 

 

De Pepernootpiet 


