
The Fit Reporters on the way  

Spelbord 004 

Captain: Angelique Verploegen 

 

Dit gedicht bevat minimaal de woorden: pepernoot, Ozosnel, stoomboot en maneschijn.   

Tja en het gedicht moet ook nog eens minimaal 20 regels lang zijn. 

We hebben er een dicht-treintje van gemaakt, het merendeel van onze groep heeft 

steeds 2 regels aangevuld. 

 

 

Deze geweldige sportieveling,                                                                                     

wil het liefste maar 1 ding.                                                                               

Wandelen, wandelen hele dagen,                                                                            

maar dan gaat de manager klagen. 

Behalve Nori dan, die staat bovenaan dat snap je wel,                                           

Met zakken vol pepernoten en taai taai, loopt ze Ozosnel.                                      

Elk teamlid zet het beste beentje voor,                                                                     

ook blijven we op het juiste spoor. 

Mooie pakjes bezorgen in de maneschijn,                                                                

dat vinden Prorailers echt heel fijn.                                                                   

Gelukkig is er nog geen avondklok,                                                                        

want dat zet de pieten wel voor het blok. 

De hele nacht lopen ze op het  dak en in de goot,                                              

en pas in de morgen duiken ze weer in de stoomboot.                                         

Onze voldoening is dan groot,                                                                                  

met in alle schoenen een mooi cadeau en een pepernoot. 

Maar nu toch even serieus,                                                                                        

Go Go Fit Reporters on the way…. Dat is onze leus.                                                  

Wat hebben we in dit jaar mooie stappen gezet,                                                      

van kilometers tot mooie cijfers, niets heeft ons belet. 

Op naar een gezond en gelukkig nieuwjaar,                                                             

dat is een mooi vooruitzicht, niet waar? 

 


