
            
 

Wie staat daar nu in de maneschijn naast de Sint? 

Het is Ozosnel compleet versleten in het grind. 

 

Kilometers hebben ze al afgelegd. 

De meeste pieten hadden voor deze gekkigheid al afgezegd. 

 

Kilometers maken voor een stappen wedstrijd. 

Het is jammer, denkt Ozosnel, dat de Sint nu zo ver afglijdt. 

 

Vroeger hoefde Ozosnel voor 5 december alleen maar een beetje te chillen op de 

stoomboot. 

Gewoon een beetje wachten op een piet die gezellig even aansloot. 

 

Een pepernoot hier, een kruidnootje daar. 

Dat was beter dan deze stomme blaar. 

 

Maar helaas, de sint gaat alweer in de benen. 

Hij is met die rappe stappen alweer uit het zicht verdwenen 

 

Want al deze stappen kunnen ze nu wel samen zetten. 

Zonder registratie bestaan ze niet, volgens de wetten. 

 

Mocht je de sint en Ozosnel nu ergens zien lopen? 

Wil je dan voor Ozosnel ook een fitbit kopen? 

 

Anders staat Sint straks op nummer één. 

En staat Ozosnel met zijn geploeter nog maar amper op de been. 

 

Zonder fitbit en Garmin staat Ozosnel buitenspel, 

Staat hij straks op marktplaats of eindigt bij Mora als frikandel. 


